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Vandaag is het 'Goede Vrijdag'; 
we herdenken dan Jezus' kruisdood.

Het kruis...
sommigen hebben dat teken 
daarnet vluchtig geslagen, 
onachtzaam, verveeld.
Anderen deden het diep bewust, 
als een geloofsbelijdenis.
Het hangt in jouw huis, 
kamer aan kamer, 
op school, klas naast klas,
misschien zelfs om je hals, 
in goud of zilver, als een sieraad.
Het is een blijvende verwijzing 
naar Hem die het gedragen heeft, jaren terug,
en die het dragen blijft, 
vandaag en morgen, in alle mensen die lijden.
Het is ook een teken van hoop,
want in Hem geloven, 
is weten dat na Goede Vrijdag Pasen komt.
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