PALMZONDAG
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Op Palmzondag gedenken en vieren christenen de
blijde intocht van Jezus Christus in Jeruzalem,
voor zijn veroordeling, terechtstelling en
verrijzenis.

Jezus wordt door het volk als koning onthaald in
Jeruzalem. De mensen zwaaien met palmtakken
en bejubelen hem met de woorden: Hosanna,
gezegend hij die komt in de naam van de Heer. Hij
is de langverwachte redder die het Joodse volk zal
bevrijden en het rijk van God op aarde zal
vestigen. Niet veel later zal datzelfde volk roepen:
Kruisig hem! Het koninkrijk van God is anders da
de mensen zich voorstellen.

Hosanna betekent: red ons. Waar we onmachtig
zijn, zondig, beperkt, daar kunnen we vanuit de
diepte van ons hart roepen om Gods hulp. Dat is
de plaats van redding, ons Jeruzalem. Jezus is
gekomen om ons te redden en te winnen voor een
nieuwe vriendschap met God.

Het is een herinnering om ons te onthechten van
ons verlangen naar succes en goedkeuring van
anderen. Zoek liever schatten in de hemel die niet
vergaan, dan roem en eer die vergankelijk zijn.
God is een vaster fundament dan menselijke
zekerheden.

Om een oprechte relatie met God te beleven, heb
je geen macht of succes of uiterlijk vertoon nodig.
Vriendschap met God is onzichtbaar en
onvoorstelbaar. Maar het onvoorstelbare is
gebeurd. Christus heeft voor ons de weg naar God
vrijgemaakt door de dood heen. Een innig leven
met God is mogelijk en kan alles veranderen.

De enige overwinning in het spirituele leven is de
overgave en het offer. Zoals Jezus mogen we ons
hele leven uit handen geven. Om daarna alles te
verwachten van God. Wat we geven is niet veel,
wat we krijgen is niet te overzien. Gods genade is
 oneindig.
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